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  Welkom 

Psalm 103 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
 laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
 vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, 
 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
 die u geneest, die uit het graf uw leven 
 verlost en kroont met goedertierenheid. 
 

 3 Hij is een God van liefde en genade, 
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
 van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
 die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
 ons niet naar onze ongerechtigheden 
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

Votum & groet 
 
Gebed  

 

Gezang 434 1 Lof zij de Heer,  
 de almachtige Koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen  
 en blij musiceren. 
 Komt allen saam, 
 psalmzingt de heilige naam, 
 looft al wat ademt de Here. 

 2 Lof zij de Heer,  
 Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
 heeft u in ’t licht  
 als op adelaarsvleug’len geheven. 
 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 



 3 Lof zij de Heer  
 die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
 dagelijks heeft Hij u  
 kracht en gezondheid gegeven. 
 Hij heeft u lief, 
 die tot zijn kind u verhief, 
 ja, Hij beschikt u ten leven. 

 4 Lof zij de Heer  
 die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
 lof zij de hemelse liefde  
 die over ons regent. 
 Denk elke dag 
 aan wat zijn almacht vermag, 
 die u met liefde bejegent. 

 5 Lof zij de Heer  
 met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen looft Hem  
 met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Schriftlezing: Psalm 10 
1Waarom, HEER, bent u zo ver 
en verbergt u zich in tijden van nood? 
2In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – 
maak hen gevangenen van hun eigen plannen! 
 
3De mens zonder God prijst wat hij najaagt, 
en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. 
4Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. 
Er is geen God, maakt hij zich wijs. 
 



5Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, 
maar uw verheven oordelen raken hem niet. 
Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. 
6Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val, 
nooit kan het kwaad mij deren. 
 
7Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, 
zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. 
8Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, 
op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, 
zijn ogen spieden naar weerloze mensen. 
 
9Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, 
hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen, 
hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee – 
10die buigt, krimpt ineen, 
en valt in zijn klauwen, weerloos. 
11Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, 
wendt zijn blik af, ziet het niet. 
 
12Sta op, HEER, hef uw hand, God, 
vergeet de armen niet. 
13Hoe kan de zondaar u verachten 
en denken: God vraagt geen rekenschap. 
 
14Toch ziet u de pijn en het verdriet, 
u merkt het op en weegt het in uw hand. 
Op u vertrouwen weerloze mensen, 
de wezen, u komt hun te hulp. 
 
15Breek de macht van de goddelozen, 
eis rekenschap en ban het kwade uit. 
16De HEER is koning voor eeuwig en altijd: 
vijandige volken verdwijnen uit zijn land. 



 
17U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, 
u bemoedigt hen en luistert met aandacht, 
18u doet recht aan wezen en verdrukten. 
Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. 
 

  Preek  

Gezang 392 

 
 2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

 Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
 Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
 maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 3 U heb ik nodig, uw genade is 
 mijn enig licht in nacht en duisternis. 
 Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
 In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
 Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
 Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
 Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
 licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
 Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
 In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 



Gebeden 

Inzameling van gaven 

1. KiA Binnenlands diaconaat (gevangenen).  
2. Kruispunt 

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het volgende 
nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, onder vermelding 
van: KP15-02-26 KiA gevangenen en/of KP15-02-26 Kruispunt 

Psalm 121 1 Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan,  
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen.  
 Mijn herder zal niet slapen. 

 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet:  
 uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, 
 Israëls wachter wezen. 

 3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
 des daags en in de nacht  
 houdt Hij voor u de wacht. 
 Uw schaduw aan uw rechterhand: 
 de zon zal u niet schaden,  
 de maan doet niets ten kwade. 

 4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed,  
 Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren,  
 in eeuwigheid bewaren. 

Zegen 


