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Welkom 

Opwekking 488  

1 Heer ik kom tot U; 
 neem mijn hart, verander mij, 
 als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken 
 voor de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een 
arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

2 Heer, kom dichterbij 
 dan kan ik uw schoonheid zien 
 en uw liefde voelen, diep in mij. 
 En Heer, leer mij uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan 
 en elke dag mag leven 
 door de kracht van uw liefde. 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een 
arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

 

Opwekking 569  
 



 

 
 

Laat alles wat ik zeg  

en alles wat ik denk  

als een spiegel zijn  

van wie U in mij bent.  

U bent zoveel meer  

dan ik verlangen kan:  

Heer, neem mijn leven in uw hand. 

Regeer in mij met al uw kracht  

in mijn mooiste droom,  

in mijn zwartste nacht.  

Er is één ding dat ik U vraag:  

o Heer, regeer in mij vandaag. 

[2×] 

 

Votum & groet 

 

  Gebed  



 

Gezang 444 1 Grote God, wij loven U, 
 Heer, o sterkste aller sterken! 
 Heel de wereld buigt voor U 
 en bewondert uwe werken. 
 Die Gij waart te allen tijd, 
 blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2 Alles wat U prijzen kan, 
 U, de Eeuwge, Ongeziene, 
 looft uw liefd’ en zingt ervan. 
 Alle englen, die U dienen, 
 roepen U nooit lovensmoe: 
 ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

3 Heer, ontferm U over ons, 
 open uwe Vaderarmen, 
 stort uw zegen over ons, 
 neem ons op in uw erbarmen. 
 Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
 laat ons niet verloren gaan. 

 

  Leefregel 

Kinderlied: Opwekking kids 68 - Diep, diep, diep als de zee 

Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou en mij. 
     
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou. 
 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou en mij. 
     
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 



wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou. 

 

  Kindernevendienst 

Schriftlezing: Mat. 4: 12-25 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, 
week hij uit naar Galilea. 13Hij liet Nazaret achter zich en 
ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het 
gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo ging in vervulling wat 
gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en 
Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant 
van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk 
dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die 
woonden in de schaduw van de dood werden door het 
licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn 
verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk 
van de hemel is nabij!’ 

18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, 
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze 
wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei 
tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en 
volgden hem. 21Even verderop zag hij twee andere broers, 
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze 
waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen 
van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot 
en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 

23Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de 
synagogen, verkondigde het goede nieuws van het 
koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het 
volk. 24Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. 
Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door 



een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken 
en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. 
25En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en 
Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de 
overkant van de Jordaan. 

  Preek 

Opwekking 826  

God keek genadig naar mij om: 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
en zette mij weer op vaste grond. 
De Heer is mijn Bevrijder. 

Ik weet, hoe lang de nacht ook 
duurt: 
God helpt mij over elke muur. 
Ik zie al licht aan de horizon. 
De Heer is mijn Bevrijder. 

 Is er iemand als onze God, 
die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal! 
De Heer is mijn Bevrijder. 

Op Hem alleen rust mijn geloof; 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft. 
De winter wijkt en de lente komt. 
De Heer is mijn Bevrijder. 

Ook als het wachten moeilijk is, 
ook als ik treur om wie ik mis: 
zijn liefde draagt mij door alles 
heen. 
De Heer is mijn Bevrijder. 

 Is er iemand als onze God, 
die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal! 
De Heer is mijn Bevrijder. 

Hij draagt mij tot mijn laatste dag, 
laat mij niet achter in het graf: 
Hij wekt mij op en roept mij naar 
huis. 
De Heer is mijn Bevrijder. 

Is er iemand als onze God, 
die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal! 
De Heer is mijn Bevrijder. 

 Alle eer aan God de Vader! 
Alle eer aan God de Zoon! 



Alle eer aan God de Trooster! 
De Heer is mijn Bevrijder! (x2) 
De Heer is mijn Bevrijder x3 

 Gebeden 

  Collectes 

1. Kerk in Actie Noodhulp Soedan 
2. Kruispunt 

  KND komt terug 

Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

 Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest Heer. 
Jezus kom tot mij als de Bron van leven 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 Vader maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn 
wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Zegen 

https://kruispuntgemeente.nl/collecten/

