
 

 

  

28 sept. 2025 

10:00 uur 

Livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087 

Voorganger: ds. Werner Gugler 

Ouderling: Kay van Heeswijk  

Diaken: Dikkie Verburg  

Muziek: Theunis, Samuel, Marle, Bobby, Mirjam 

about:blank


  Welkom 

Opwekking 766  

Als de hemel openbreekt, 
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 

De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 

Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 

De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 

De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op. 

De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 

  

Huis van vrede Wat ik zo nodig heb 

boven alle dingen; 

wat echt belangrijk is, 

is bij U te vinden. 

In alles wat ik zocht 

was ik steeds op zoek naar U. 



 Wie kent mijn hart als U? 

De tranen die ik huilde; 

in uw aanwezigheid 

mag ik altijd schuilen. 

U roept mij dichterbij. 

In uw armen ben ik thuis. 

 Liever één dag bij U 

in dit huis van vrede, 

dan duizend dagen leven 

zonder uw liefde, Jezus. 

Ik geef alles aan U: 

heel mijn hart en mijn ziel 

zijn voor U alleen. 

 Ook als het niet meer gaat, 

als ik geen rust kan vinden, 

dan ben ik niet alleen. 

Ik zal blijven zingen, 

dat ik bij U mag zijn; 

heel mijn leven dicht bij U. 

 

 Votum & groet 

  Gebed 

Opwekking 281 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 

  Leefregel 



 

U bent wie U bent  

 U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
machtiger dan een koning 
of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 

U bent de God van hemel en aarde 
de God van het heelal 
de God die alles weet en ziet 
ja, U bent overal 
U bent mijn Vader in de hemel 
ver weg en toch dichtbij 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij 

U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
machtiger dan een koning 
of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 

U bent de God van trouw en van liefde 
de God die eeuwig leeft 
de God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft 
dit goede nieuws wil ik vertellen 
ver weg en ook dichtbij 
en ook al valt dit soms niet mee 
U bent bij mij! 

U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
machtiger dan een koning 
of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 

 

 
  Kindernevendienst 

Schriftlezing: 1 Johannes 1  
1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen 
ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is 
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u 



het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij 
gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met 
ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de 
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze 
vreugde volkomen te maken. 

5Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: 
God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we 
met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we 
en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, 
zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het 
bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8Als we zeggen dat we de 
zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 
9Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons 
onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10Als we zeggen dat 
we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn 
woord niet in ons. 

 

  Preek 

Opwekking 642  

Al mijn zonden, - al mijn zorgen, - 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij - en genees mij. -  
Vader, kom, ontmoet mij hier. -  

 

Want dit water - brengt nieuw leven - 
en verfrist mij elke dag. - 
’t Is een stroom van - uw genade, - 
waar ’k U steeds - ontmoeten mag. - 
 

Here Jezus, - neem mijn leven, - 
ik leg alles voor U neer. -  
Leid mij steeds weer - naar het water, - 
’k wil U daar ontmoeten, Heer.  
 

Kom ontvang een - heel nieuw leven, - 
kom en stap in de rivier. - 
Jezus roept je, - Hij verwacht je - 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”. 

Here Jezus, - neem mijn leven, - 
ik leg alles voor U neer. - 
Leid mij steeds weer - naar het water,  ) 2× 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. ) 



 
 Gebeden 

  Collectes 

1. Hulp Stichting White Flower 
2. Kruispunt 

 

  KND terug 

 

Opwekking 618  

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
 

U bent de hoop - in ons bestaan. 
U bent de rots - waarop wij staan. 
U bent het licht  
waardoor de wereld God kan 
zien. 
 

U won van de dood - droeg onze pijn. 
Nu mogen wij - dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof… 
 

Zegen 

https://kruispuntgemeente.nl/collecten/

