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  Welkom 

Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen  
het leven weer geeft. 

1 Liefde bedekt zijn schepping, 
 de bloemen, de vogels, het gras. 
 Zou Hij dan jou vergeten, 
 Jezus, die blinden genas, verrees. 

 

2 Wees als een boom die vruchtdraagt, 
 ieder seizoen op zijn tijd. 
 Drink van het levend water, 
 Jezus, de bron voor altijd, verrees. 

 

3 Wees dan het licht der wereld, 
  stralend herkenbaar van ver, 
 zodat men God zal eren, 
 blinkende morgenster, looft Hem. 

 

 

Opw. 679 

Hij is hier, Hij is bij ons,  
in ons hart, in ons huis, onder ons.  
Hij is hier, Hij is bij ons;  
kom maar en vertrouw op Hem.  
Leg je last maar neer  
bij de God die leven geeft, 
geef je zorgen over aan Hem. 
Open nu je hart  
voor het Levend Woord van God. 
Hij is liefde, Hij is liefde... 
Hij is hier, Hij is bij ons; 



kom maar en vertrouw op Hem. (2×) 
 

  Votum & groet  

  Gebed 

Opw. 797 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

 Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

 Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 



verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

 Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
2× 
 

 Breng ons samen, één in uw naam. ) 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  ) 
Samen, één door de Geest; ) 2× 
verbonden in liefde, … ) 
 die U aan ons geeft, 
 die U aan ons geeft, 
 die U aan ons geeft. 

 

Leefregel – Wet 

Kinderopwekking 150 Vertrouw maar op God 

Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.  
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat doet Hij echt.  

In de bijbel daar zegt Jezus: ‘Ik ben bij je elke dag.’  
Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag!  
 
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.  
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat doet Hij echt.  

In de Bijbel daar zegt Jezus dat Hij terugkomt op een wolk.  
En dan gaan we naar de hemel, met z’n allen als Gods volk!  



Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.  
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 

 

  Kinderen gaan naar de KND 

 

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-20 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek 
de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen 
van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen 
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, 
tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens 
van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om 
goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid 
als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de 
inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en 
draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van 
hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de verlossing en als 
zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 

18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf 
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, dat mij 
de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met 
vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20waarvan ik 
gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek 
als nodig is. 

 

  PREEK 

  



Opw. 832 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

 U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

 Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

 De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Naam boven alle namen. (3x) 
 

 

Viering Avondmaal 

Inzameling van gaven 

1) ZuiderLichtFamilie.  
2) Kruispunt.  

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het 
volgende nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, 
onder vermelding van: 

KP14-09-25 ZuiderLichtFamilie   |   KP14-09-25  Kruispunt 



Geloofsbelijdenis (gesproken) 

Uitleg avondmaal  

Luisterlied: Remembrance 

I take the bread of life 
Broken for all my sin 
Your body crucified 
To make me whole again 
 
I will recall the cup 
Poured out in sacrifice 
To trade this sinners’ end 
For Your new covenant 
 
Hallelujah 
I’ll live my life in remembrance 
Hallelujah 
Your promise I won’t forget 
 
I’ll walk salvation’s road 
With fear and trembling 
Your way borne as my own 
As Christ is formed in me 
 
Hallelujah 
I’ll live my life in remembrance 
Hallelujah 
Your promise I won’t forget 
 
 

If ever I should lose my way 
If ever I deny Your grace 
Remind me of the price You paid 
Hallelujah 
I’ll live in remembrance 
 
You’ve been so so good to me 
You’ve been so so good to me 
Oh to think where I would be 
If not for You 
If not for You 
 
As far as heights reach from the 
depths 
As far as east is from the west 
So far Your grace has carried me 
 
Until I see You face to face 
Until at last I’ve won my race 
Remind me 
Youʼre not finished yet 
 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
I’ll live in remembrance 

 

EERSTE RONDGANG  
Bij het naar voren komen zingen: 
Bless the Lord, my soul  

1 Bless the Lord my soul 
 and bless God's holy name. 
 Bless the Lord, my soul, 
 who leads me into life. 
 

1 Prijs de Heer, mijn ziel 
 en prijs zijn heil'ge naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 die mij het leven geeft. 



TWEEDE RONDGANG 
Bij het naar voren komen zingen: 
2 Bless the Lord my soul 
 and bless God's holy name. 
 Bless the Lord, my soul, 
 who leads me into life. 

2 Prijs de Heer, mijn ziel 
 en prijs zijn heil'ge naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 die mij het leven geeft. 

 

  Dankgebed 

  Kinderen komen van de KND 

Opw. 602 Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

Zegen 


