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  Welkom 

Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

  Opw. 331 Breng dank aan de Eeuwige, ) 
breng dank aan de Heilige, ) 
breng dank aan onze Vader ) 2× 
die ons Jezus zond. ) 
 



 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 

  
  Votum Groet 

  Opwekking 343 

 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

 

Gebed 



 Leefregel 

Kinderopwekking 150 Vertrouw maar op God 

Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.  
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat doet Hij echt.  

In de bijbel daar zegt Jezus: ‘Ik ben bij je elke dag.’  
Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag!  
 
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.  
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat doet Hij echt.  

In de Bijbel daar zegt Jezus dat Hij terugkomt op een wolk.  
En dan gaan we naar de hemel, met z’n allen als Gods volk!  

Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.  
Vertrouw maar op God,  
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 

  KND  

Schriftlezing: Efeziërs 5: 10-20 

10Onderzoek wat de wil  van de Heer is . 11Neem geen deel aan de 
vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12want 
wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13Maar 
alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14en alles wat 
openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta 
op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’ 15Let dus goed op welke weg 
u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 
16Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17Wees niet 
onverstandig, maar probeer te begri jpen wat de Heer wil.  18Bedrink 
u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 
19en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. 



Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20en dank God, die uw Vader is, 
altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 

 
    Preek 

Opwekking 354  

Glorie aan God. (4×) 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Glorie aan God. (4×) 

Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Glorie aan God. (4×) 
 

Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Glorie aan God. (4×) 
 

 

   Gebeden 

  



 

   Collectes 

1. KiA Werelddiaconaat Indonesië  
2. Kruispunt 

Opwekking 589  

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
’k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
’k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed,  
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
’k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, ) 
God van de eeuwigheid. ) 3× 

 

Zegen 

 


