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  Welkom 

Opwekking 790  

God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 

Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 

Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn 
beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
 

Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 

Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 

Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 

 
 

 

Opwekking 595   

1 Licht van de wereld, 
 U scheen in mijn duisternis; 
 Nu mag ik zien wie U bent. 
 Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
 Bij U wil ik zijn elk moment. 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

2 Hemelse Heer, 
 U, die hoog en verheven bent, 
 Koning vol glorie en macht, 
 bent als een kind naar de wereld gekomen, 
 legde Uw heerlijkheid af. 

 
 
 
 
Refrein 



3 En nooit besef ik hoe U leed 
 de pijn die al mijn zonde deed. 
 En nooit besef ik hoe U leed 
 de pijn die al mijn zonde deed. 

 
 
 
Refrein  

 

  Votum & groet 

  Gebed 

Opwekking 629  

Hoe kan ik verder leven,  
hoe moet ik verder gaan.  
Kan ik ooit vergeven  
wat mij is aangedaan.  
De wonden in mijn ziel,  
de haat en bitterheid,  
lijken niet te helen  
niet door woorden, niet door tijd. 

Maar als er vergeving is  
kan er genezing zijn  
van de pijn en het verdriet  
diep van binnen.  
Als er vergeving is,  
kan er genezing zijn  
en de weg van herstel  
kan beginnen.  

O God, ik heb U nodig,  
ik kan het zelf niet.  
Ik lijk haast te verstikken  
in angst en in verdriet.  
Hoe kan ik ooit vergeven  
zoals U mij vergeeft,  
dwars door alles heen  
wat mij beschadigd heeft?  

Maar als er vergeving is  
kan er genezing zijn  
van de pijn en het verdriet  
diep van binnen.  
Als er vergeving is,  
kan er genezing zijn  
en de weg van herstel  
kan beginnen.  

Geef mij de kracht van uw liefde 
om verder te gaan,  
ook al zal er een litteken  
blijven bestaan.  
Want is uw liefde niet sterker  
dan de dood  
en uw vergeving niet dieper  
dan mijn nood?  

Maar als er vergeving is  
kan er genezing zijn  
van de pijn en het verdriet  
diep van binnen.  
Als er vergeving is,  
kan er genezing zijn  
en de weg van herstel  
kan beginnen.  



 Want waar uw vergeving is  
zal genezing zijn  
van de pijn en het verdriet  
diep van binnen.  
Waar uw vergeving is  
zal genezing zijn  
en de weg van herstel kan beginnen.
 ) 2× 
 

  Leefregel 

 

OTH 463 Daniël, Daniël 

 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

1 Als je in de kuil van de leeuwen ligt, 
 snoert Hij de muil van de leeuwen dicht. 
 Al zien ze geel en groen, ze kunnen je niks doen. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

2 Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest, 
 hun tanden zijn al jaren niet gepoetst. 
 Ze lusten je wel rauw maar God belooft je trouw. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

3 Soms wordt er vreselijk op me geknord, 
 dan lijkt het of ik opgegeten wordt 
 Maar zit ik in het nauw dan denk ik weer aan jou. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 
 Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel. 

 

  Kindernevendienst 



Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21  
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van 
elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij 
vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte 
schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan 
gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de 
liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus 
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met 
Gods volkomenheid. 

20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is 
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem 
komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle 
generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

  Preek 

Opwekking 717 

Stil, mijn ziel, wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds. 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden; 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding. 
 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 



Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 

God, U bent mijn God ) 
en ik vertrouw op U ) 
en zal niet wank’len. ) 2× 
Vredevorst, vernieuw  ) 
een vaste geest binnenin mij, ) 
die rust in U alleen. ) 
Ik rust in U alleen. In U alleen!  

 

 

 Gebeden 

  Collectes 

1. Stichting Jemima 
2. Kruispunt 

 

Opwekking 542 God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U. 

 Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw. 

 U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 

 

Zegen 

https://kruispuntgemeente.nl/collecten/

