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  Welkom 

Opwekking 623  

Laat het huis gevuld zijn  
met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn  
met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn  
met mijn geur. 

Want Ik wil komen met mijn Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
Ik wil het maken tot een tempel  
waar Ik woon.  
Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door je heen.  

Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed zijn  
met gerechtigheid en trouw.  
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus.  
Laat het huis gereinigd zijn  
en schoon.  

Want U wilt komen met uw Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
U wilt het maken tot een tempel  
waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door ons heen. 

Heer, wij roepen tot U:  
‘Kom opnieuw met uw vuur’!  
Wij verlangen naar echtheid;  
bewerk het diep in ons hart.  

 

Heer, wees welkom met uw Geest )  
en doorwaai nu heel het huis. ) 
Kom en maak het tot een tempel ) 
waar U woont. ) 
Laat uw leven in ons zijn, ) 2× 
maak ons heilig, puur en rein. ) 
Laat het levend water stromen ) 
door ons heen. ) 

 

 



Opwekking 542 God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U. 

 Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw. 

 U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 

  Votum & Groet 

  Gebed 

 

 

OPENBARE BELIJDENIS 

Inleiding & uitleg   
  
Belijdenisvragen: 
 

1. Belijden jullie dat de leer van het Oude en Nieuwe 
Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is 
samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd 
wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?  

 
 2. Belijden jullie dat je de heilsbelofte die God je in de 

doop als teken en zegel gegeven heeft, door 
persoonlijk geloof tot eigen hebt gemaakt?  

 
 3. Verklaren jullie het oprechte voornemen te hebben 

God de Heer lief te hebben, Hem uit dankbaarheid te 
dienen naar zijn Woord en te delen in de herderlijke 
zorg voor elkaar? 



 
OTH 190 
 

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
 Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
 Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
 Ik zal niet meer vrezen want U bent bij mij. 
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 

 2 ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
 eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
 U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
 één met God de Vader en verenigt met uw volk; 
 tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
 dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 

 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
 En niets in dit leven zal ons scheiden Heer; 
 zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
 en in uw vergeving leef ik nu. 
 

 4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
 Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
 Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 
 U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
 en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
 om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 

  Inzegenen Esther Brauns 

  



Toezingen:  Opw. 355 1 U die mij geschapen hebt, 
 U wil ik aanbidden als mijn God, 
 in voor- of tegenspoed. 
 Uw liefde doet mij zingen. 
 U die mij geschapen hebt, 
 U wil ’k danken hoe ik mij ook voel, 
 en U gehoorzaam zijn. 
 Heer, U bent mijn doel. 
 

 2 U bent mijn bestemming. 
 U hebt mij gemaakt om als uw kind 
 in voor- of tegenspoed 
 uw liefde uit te stralen. 
 Dit is mijn bestemming. 
 Dienen met verstand en met gevoel 
 vanuit gehoorzaamheid. 
 Heer, U bent mijn doel. 
 

  Kindernevendienst 

Schriftlezing: Ezechiël 36: 25-27 
25Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te 
reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 
26I k  z a l  j u l l i e  e e n  n i e u w  h a r t  e n  e e n  n i e u w e  
g e e s t  g e v e n , ik zal je versteende hart uit je lichaam 
halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 
27I k  z a l  j u l l i e  m i j n  g e e s t  g e v e n  en zorgen dat 
jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht 
nemen. 

 

  



Opwekking 263  

1 Er is een Verlosser, 
 Jezus, Zoon van God. 
 Kostbaar Lam van God, Messias, 
 heilig God is Hij. 

 

2 Jezus, mijn Verlosser, 
 niemand is aan U gelijk. 
 Kostbaar Lam van God, Messias, 
 maakt van zonden vrij. 

Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons – totdat 
het werk op aarde is gedaan. 

3 Ja, de dag zal komen 
 dat ik Jezus zie. 
 Dan zal ik mijn Koning dienen  
 voor eeuwig en eeuwig. 

Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons – totdat 
het werk op aarde is gedaan. 

 

Schriftlezing: Romeinen 8: 14-17 

14Allen die door de Geest van God worden geleid, 
zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te 
leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods 
kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen 
met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze 
geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En nu we zijn 
kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, 
erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij 
erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om 
met hem te kunnen delen in Gods luister.     

 

  Preek: Jezus in ons 

  



Opw. 804 I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like. 
But I’ve heard the tender whisper of love in the dead of night. 
You tell me that You’re pleased and that I’m never alone. 

 You’re a good, good Father. 
It’s who You are, it’s who You are. 
It’s who You are. 
And I’m loved by You. 
It’s who I am, it’s who I am. 
It’s who I am. 

 I’ve seen many searching for answers far and wide. 
But I know we’re alle searching for answers only You provide. 
‘Cause You know just what we need before we say a word. 
(Chorus 2×) 

 You are perfect in all of Your ways. ) 
You are perfect in all of Your ways. ) 2× 
You are perfect in all of Your ways, to us. ) 
You are… 
Love so undeniable, I, I can hardly speak. 
Peace so unexplainable, I, I can hardly think. 

 As You call me deeper still. ) 
As You call me deeper still. ) 3 × 
As You call me deeper ) 
still into love, love, love. ) 
(Chorus 4 ×) 

 

  Gebeden 

  Collecte 

  Kindernevendienst komt terug 

  



Opw. 794  

You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 

From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your family. 
Your blood flows through my veins. 

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
[2×] 

You split the sea so I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 

 

You split the sea so I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. (3×) 
 

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
[3×] 

 

Zegen 

Na de dienst kunt u Esther feliciteren in de kerkzaal. 


