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  Welkom 

Opwekking 715  

1 Wat hou ik van Uw huis, 
 Heer van de hemelse legers. 
 Ik kan zo sterk verlangen naar 
 de binnenpleinen van de Heer. 
 Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
 zo'n blijvende schreeuw om de 
 levende God. 

2 Een vogel is er thuis, 
 Heer van de hemelse legers. 
 Een zwaluw voedt haar jongen op 
 bij U onder de pannen, God. 
 Wonen bij U is een zegen, 
 zo'n blijvende kans 
 om te zingen voor U. 

3 Gelukkig wie naar U 
 vol van verlangen op weg zijn, 
 zelfs in het dorre bomendal 
 zien zij een bron en regenval, 
 gaan ze van zegen tot zegen, 
 naar God die verschijnt 
 in Zijn heilige stad. 

4 Ach hoor en kijk naar mij, 
 Heer van de hemelse legers. 
 Ja, liever één dag dicht bij U 
 dan duizend dagen zonder U. 
 Liever bij U aan de drempel 
 dan binnen te zijn 
 in een duistere tent. 

5 De Heer beveiligt ons, 
 eer en geluk zal Hij geven, 
 Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
 aan mensen, eerlijk onderweg. 
 Heer van de Hemelse legers, 
 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 Wat hou ik van Uw huis. 

 

Opwekking 626  

Eindeloos, zo eindeloos,  
uw liefde is zo groot.  
Het kruis sprak uw genade uit voor mij.  
’t Is nooit gezien  
en nooit gehoord,  
door niemand echt beseft;  
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!  

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief. 



Eindeloos, zo eindeloos,  
uw heerlijkheid verschijnt  
en ieder kan uw machtig werk nu zien.  
De grootsheid van uw majesteit  
maakt dat mijn hart weer zingt  
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! 

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief. 
 [2×] 

U liet mij opnieuw uw wonderen zien,  
uw liefde veroverde mij. 
Want niets op de wereld 
is ooit zo mooi als U. 
[2×] 

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.  
[2×] 

Ik zing, ik zing voor U,  
ik zing, ik zing voor U, 
ik zing, ik zing voor U, 
prachtige God! 
[2×] 

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.  
[2×] 

 

  Votum & groet 

  Gebed 

Opwekking 671 U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, U bent het geheim van het leven; 
alles toont uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven 
veilig in uw sterke hand. 

 Lof, aanbidding, alle dank in mij )  
stroomt over uit mijn hart; ) 
U maakt mij blij. ) 2× 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; ) 
ik prijs uw naam. ) 



 U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het leven  
dat U bloeien doet. 
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, Heer, U bent  
heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 

 Lof, aanbidding, alle dank in mij )  
stroomt over uit mijn hart; ) 
U maakt mij blij. ) 2× 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; ) 
ik prijs uw naam. ) 

 Heilig is de Heer almachtig. ) 
Waardig, waardig is zijn naam. ) 
Heilig is de Heer almachtig. ) 2× 
Waardig, waardig is zijn naam. ) 

 Lof, aanbidding, alle dank in mij )  
stroomt over uit mijn hart; ) 
U maakt mij blij. ) 2× 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; ) 
ik prijs uw naam. ) 

 

Leefregel  
 
Uw naam zij geprezen (Opw.v.Kids 59) 

Here Jezus, uw naam zij geprezen. 
Wij verhogen U, Zoon van God. 
U bent de Koning van heel ons leven, 
onze Verlosser en Lam van God. 

U nam de vloek en gaf mij uw zegen. 
Nam al mijn schuld en kocht mij vrij. 
Droeg al mijn pijn en schonk mij genezing, 
toen U stierf aan 't kruis voor mij. 



Here Jezus, uw naam zij geprezen. 
Wij verhogen U, Zoon van God. 
U bent de Koning van heel ons leven, 
onze Verlosser en Lam van God. 

U nam de angst en gaf mij uw vrede. 
Hebt mij bevrijd uit satans macht. 
Zelfs in de dood bracht U mij tot leven, 
toen U uitriep: ‘Het is volbracht'. 

 

  Kindernevendienst 

 

Schriftlezing: Joh.12: 1-19 
1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar 
Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men 
ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus 
was een van de mensen die met hem aanlagen. 3Maria nam 
een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten 
van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de 
olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de 
leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom 
is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het 
geld aan de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet omdat hij zich 
om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde 
de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit 
voor de dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers 
altijd bij jullie, maar ik niet.’ 
9Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en 
ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om 
hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood 
had opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een 
plan om ook Lazarus te doden, 11omdat hij er de oorzaak 



van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen 
geloven. 
12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem 
voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 
13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem 
tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die 
komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus 
zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven 
staat: 15‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit 
op een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit 
aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit 
verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem 
geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De 
mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf 
riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis 
blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte hem ook 
tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit 
wonderteken had gedaan. 19En de farizeeën zeiden tegen 
elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de 
hele wereld loopt achter hem aan.’ 

 

   Preek 

Opwekking 548  

De muziek vervaagt, 

langzaam wordt het stil 

en dan kom ik bij U. 

Met mijn grootste wens 

iets te geven, Heer, 

waar U blij mee bent. 

 

 

Ik geef U meer dan een lied, 

want een lied op zichzelf 

is niet waar U naar verlangt. 

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 

en dan gaat het om U, 

om U alleen, Jezus. 



U kijkt veel dieper in mij, 

door de buitenkant heen 

doorgrond het diepst van mijn hart. 

 

Ik heb zo’n spijt van  

hoe ik er mee om ging, 

want het gaat toch om U,  

om U alleen, Jezus. 

 

Onvolprezen Heer, 

U bent zoveel meer 

dan ik zeggen kan. 

Maar al ben ik zwak, 

alles wat ik heb 

leg ik voor u neer. 

 

 

Ik geef u meer dan een lied, 

want een lied op zichzelf 

is niet waar U naar verlangt. 

U kijkt veel dieper in mij, 

door de buitenkant heen 

doorgrond het diepst van mijn hart. 

 

Ik wil terug naar het hart van aanbidding 

en dan gaat het om U, 

om U alleen, Jezus. 

Ik heb zo’n spijt van  

hoe ik er mee om ging, 

want het gaat toch om U,  

om U alleen, Jezus. (3×) 

 

  Gebeden 

  Collectes 

1. ZuiderLichtFamilie 
2. Kruispunt 

  



Opwekking 298 

 
 

 
 2 Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 

 Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
 Heer, ons hart is vol lof. 
 Wij verhogen uw naam. 
 Wees verheven, o Heer mijn God, 
 glorie voor de Koning. 

 

Zegen 


