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  Welkom & mededelingen 

Opwekking 542 God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U. 

 Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw. 

 U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 

  Votum & groet 

  Gebed 

Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 

 U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 

Kinderen gaan naar de KND 



Schriftlezing: Jakobus 4: 13-16 
13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar 
die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er 
handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw 
leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel 
even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: 
‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of 
dat doen.’ 16Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar 
nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 

 

  Overdenking 

Opwekking 429   God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. 

 Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 

 God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg. 



 

  Gebed 

  Collecte 

 

  Kinderen komen terug van de KND 

Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

1 Straks als er een nieuwe dag begint, 
 en het licht het van het duister wint, 
 mag ik bij Hem binnengaan, 
 voor zijn troon gaan staan. 
 Hef ik daar mijn loflied aan: 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

2 Straks wanneer de grote dag begint, 
 en het licht voor altijd overwint, 
 zal de hemel opengaan, 
 komt de Heer er aan. 
 Heffen wij dit loflied aan: 

Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

 


