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  Welkom 

 Opwekking 684  

Uw majesteit is onaantastbaar, 
niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
van uw heilig aangezicht. 

 

Toch bent U niet onbereikbaar; 
door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 

U bent adembenemend, 
eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 

U bent meer dan bijzonder, 
buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met uw majesteit en pracht. 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek’lijk is de grootsheid 
waarmee U zich heeft omhuld. 

 

Ondoorgrond’lijk zijn uw wegen, 
onvoorstelbaar is uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
ontzagwekkend is uw kracht. 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 

U bent adembenemend, 
eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
 



Uw wijsheid is onovertroffen 
en uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
eeuwig blijft uw trouw bestaan. 

 

Onweerstaanbaar is uw liefde, 
uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk, 
want U bent wie U bent. 
 

U bent adembenemend, 
eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
[2×] 

 

 Votum & groet -   Gebed 

Opwekking 695 Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 

 Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

 Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 

 Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
[2×] 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

  Leefregel – Wet 

 



Op Toonhoogte 530 1 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaat de storm te keer. 
 Leg maar gewoon je hand 
 in die van onze Heer. 
 

 2 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al is er zorg of pijn. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom je leven zijn. 
 

 3 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft, 
 als jij je ogen sluit. 
 

  Kinderen gaan naar de KND 

Schriftlezing: Genesis 11:1-9 & 12:1-3 
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de 
mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, 
en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei 
blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten 
ze als stenen, en aardpek als 
specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we 
een stad bouwen met een 
toren die tot in de hemel reikt. 
Dat zal ons beroemd maken, 
en dan zullen we niet over de 
hele aarde verspreid raken.’ 
5Maar toen daalde de HEER af 
om te kijken naar de stad en 
de toren die de mensen aan 
het bouwen waren. 6Dit is één 
volk en ze spreken allemaal 
een en dezelfde taal, dacht 



de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog 
van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en 
spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer 
verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de 
bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, 
want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde 
gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele 
aarde.  … 

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat 
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 

2Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’ 

  PREEK 

 

Opwekking 276 1 Laat heel de wereld het zien, 
 maak de volk’ren weer blij 
 door de klank van zijn stem. 
 Heuvels en dalen breek uit! 
 Kom en juich, zing het luid! 
 Klap je handen voor Hem! 

 Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
’t Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 

 



 2 Laat heel de wereld het zien, 
 maak gevangenen vrij, 
 breng de eenzamen thuis. 
 Heel satans bolwerk stort neer, 
 door ’t gebed tot de Heer, 
 door de kracht van het kruis. Refrein 

 3 Laat heel de wereld nu staan 
 vol ontzag voor zijn naam, 
 zing het lied dat Hem eert. 
 Wees niet meer stil, zeg het voort 
 tot de wereld het hoort: 
 Jezus regeert! Refrein 

 

Viering Avondmaal 

Inzameling van gaven 

1) Fam. Wolters is sinds 2013 als GZB zendingswerkers aan het werk in 
Tsjechië. In samenwerking met verschillende organisaties brengen zij 
het geloof tot uiting. Sinds 2015 vormen we met een groep jonge 
christenen een nieuwe gemeenschap, Network Praha, waarmee we 
ook kerkdiensten houden. Samen willen we in kleine groepjes Jezus 
volgen en zoeken we naar manieren om te getuigen van het Evangelie. 
Samen werken we ook voor de Tsjechische Evangelische Alliantie. 
Met deze organisatie ondersteunen we het stichten van nieuwe 
gemeenten via trainingen, materialen en coaching. In 2020 kwam 
daar een project bij om bestaande gemeentes te ondersteunen in hun 
verlangen naar vernieuwing. Dit doen we in samenwerking met IZB-
Focus. 

2) Collecte is bestemd voor Kruispunt.  

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het 
volgende nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, 
onder vermelding van: 

KP25-08-24 Fa. Wolters   |    KP25-08-24  Kruispunt 



Geloofsbelijdenis (Opw. 347) 

Opwekking 347 1 Ik – geloof – in God de Vader,  
 Schep–per, die – de schepping draagt. 
 In – zijn Zoon, – in Christus Jezus 
 die, – gebo–ren uit een maagd, 
 aan het kruis de wereld redde, 
 onze zonden op zich nam. 
 Opgestaan en opgevaren 
 troont Hij aan Gods rechterhand. 

  Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Naam aller namen, naam aller namen. 

 2 Ik – geloof – in God de Trooster, 
 ga–ven van – de heil’ge Geest, 
 die – Gods woord – aan ons bevestigt: 
 gaat – en pre–dikt en geneest. 
 Als Hij komt met macht en luister 
 zal de mensheid voor Hem staan. 
 Dan zal elke knie zich buigen, 
 elke tong belijdt zijn naam: 

  Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. 
 Naam aller namen, naam aller namen. 

 

  Uitleg  

  



EERSTE RONDGANG  
Bij het naar voren komen zingen: 
Bless the Lord, my soul  

1 Bless the Lord my soul 
 and bless God's holy name. 
 Bless the Lord, my soul, 
 who leads me into life. 
 

1 Prijs de Heer, mijn ziel 
 en prijs zijn heil'ge naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 die mij het leven geeft. 

TWEEDE RONDGANG 
Bij het naar voren komen zingen: 
2 Bless the Lord my soul 
 and bless God's holy name. 
 Bless the Lord, my soul, 
 who leads me into life. 

2 Prijs de Heer, mijn ziel 
 en prijs zijn heil'ge naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 die mij het leven geeft. 

 

Dankgebed 

Kinderen komen van de KND 

Opwekking 698  

Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen,  
uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om, want U bent nabij. 

En ik vrees geen gevaren meer,  
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

En ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht, 
dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 
Maar tot aan die dag dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, is U te kennen al wat ik wil. 



En ik vrees geen gevaren meer,  
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij?  
Hij is toch bij mij? 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

Ja, ik zie al de glans,  
in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag  
dat de schepping  
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
[2×] 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
[3×] 

 

Zegen 


