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  Welkom 

Opwekking 167 1 Samen in de naam van Jezus 
 heffen wij een loflied aan, 
 want de Geest spreekt alle talen 
 en doet ons elkaar verstaan. 
 Samen bidden, samen zoeken 
 naar het plan van onze Heer. 
 Samen zingen en getuigen, 
 samen leven tot zijn eer. 
 

2 Heel de wereld moet het weten 
 dat God niet veranderd is. 
 En zijn liefde als een lichtstraal 
 doordringt in de duisternis. 
 ’t Werk van God is niet te keren 
 omdat Hij er over waakt, 
 en de Geest doorbreekt de grenzen 
 die door mensen zijn gemaakt. 

3 Prijst de Heer, de weg is open 
 naar de Vader, naar elkaar. 
 Jezus Christus, Triomfator, 
 mijn Verlosser, Middelaar. 
 Vader, met geheven handen 
 breng ik U mijn dank en eer. 
 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
 Jezus Christus is de Heer! 

 

  Votum & groet 

Opwekking 136 

 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. 

 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij de uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 

Gebed 

Leefregel 



Opw. 539 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart.  
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer.  
Toch heeft U het beste aan hem beloofd  
die nu in U gelooft:  

 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart - Kom.  
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer.  
Toch heeft U het beste aan hem beloofd  
die nu in U gelooft:  

 

Schriftlezing: 1Kor. 12: 1-11 
1Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het 
volgende zeggen. 
2Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de 
ban van goden die taal noch teken geven. 3Daarom zeg ik u 
nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God 
zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is 
de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. 
 
4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn 
verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn 
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God 
die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is de 
Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8Aan de 
een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, 
aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de 



een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 
genezen. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, 
om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de 
Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen 
wat daar de betekenis van is. 11Al deze gaven worden geschonken 
door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk 
toebedeelt zoals hij wil. 

 

Kindermoment 

Kinderlied: Liefde blijdschap vrede (Opw. voor kids 70) 

Liefde, blijdschap, vrede Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de heil’ge Geest in jou. 

1 Het is vaak moeilijk om goed te doen 
 en echt voor God te leven. 
 Daarom heeft de Heer als hulp voor ons 
 zijn heil’ge Geest gegeven. 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de heil’ge Geest in jou. 

2 Waar je ook bent en wat je ook doet, 
 Hij wil je steeds weer leren 
 om door je hele doen en laten heen 
 de Vader te vereren. 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de heil’ge Geest in jou. 

3 Wanneer Gods Geest je leven leidt, 
 dan zul je pas gaan merken 
 dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 
 en altijd zal versterken. 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren 
door de heil’ge Geest in jou. 

 

  PREEK 

  



Opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

 Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
2× 



 
 Breng ons samen, één in uw naam. ) 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.  ) 
Samen, één door de Geest; ) 2× 
verbonden in liefde, … ) 
 die U aan ons geeft, 
 die U aan ons geeft, 
 die U aan ons geeft. 

 

Gebeden 

Inzameling van gaven 

Met Ichthus willen we Gods goede nieuws bekend maken onder studenten. 
Dit doen we o.a door een missie week, Alpha students, Veritas Forum, maar 
ook door open inloop lunches en leden toe te rusten over moeilijke vragen na 
te denken en over in gesprek te gaan.  

2de collecte is bestemd voor Kruispunt.  

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het 
volgende nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, 
onder vermelding van: 

KP05-05-24 Ichthus Eindhoven 

KP05-05-24  Kruispunt 

 

Slotlied Opw. 585  

Er is een dag  
waar al wat leeft allang op wacht,  
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd.  
En op die dag,  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend  

 



opgaat in zijn heerlijkheid. 

Er klinkt geschal,  
wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzwolgen,  
overwonnen voor altijd. 

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen  
zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen! 

Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid. 

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen  
zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen! 

 

Zegen 

 


