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  Welkom 

Opwekking 811 Was mij witter dan sneeuw, 

was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, 

heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

 

 Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 

Was mij witter dan sneeuw, 

laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 Was mij witter dan sneeuw, 

maak mij sterk door Uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. 

U alleen, Heer geneest. 

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 

 

  Votum & groet 

  Gebed 

Opwekking 355  

1 U die mij geschapen hebt, 

 U wil ik aanbidden als mijn God, 

 in voor- of tegenspoed. 

 Uw liefde doet mij zingen. 

 U die mij geschapen hebt, 

 U wil ’k danken hoe ik mij ook voel, 

 en U gehoorzaam zijn. 

 Heer, U bent mijn doel. 

2 U bent mijn bestemming. 

 U hebt mij gemaakt om als uw kind 

 in voor- of tegenspoed 

 uw liefde uit te stralen. 

 Dit is mijn bestemming. 

 Dienen met verstand en met gevoel 

 vanuit gehoorzaamheid. 

 Heer, U bent mijn doel. 

 



Leefregel: 1 Petrus 5: 5-7 

God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn 
genade. 6Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de 
bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7U mag uw zorgen op hem 
afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 

 

Opwekking 763  

Heer, ik kom - en beken, 
nu ik hier - dicht bij U ben: 
zonder U - val ik uiteen; 
leid mijn hart - door stormen heen. 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

Mijn schuld zit diep; - U kunt erbij. 
U vergeeft - en reinigt mij. 
Waar U bent, - daar ben ik vrij; 
woon in mij - en heilig mij. 
 

O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

Schriftlezing: Mattheüs 5: 17-26 
17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben 
niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik 
verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel 
in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook maar een van 
de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, 
zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie 
ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in 
hoog aanzien staan. 20Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is 
dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 

21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen 
moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22En ik 
zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal 
zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor 



het vuur van de Gehenna komen te staan. 23Wanneer je dus je offergave naar 
het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 
24laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en 
kom daarna je offer brengen. 25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je 
tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de 
rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik verzeker 
je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. 

  Kindermoment 

OTH 146 1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
 dank U voor deze nieuwe dag. 
 Dank U dat ik met al mijn zorgen 
 bij U komen mag. 

 2 Dank U voor alle goede vrienden, 
 dank U, o God, voor al wat leeft. 
 Dank U voor wat ik niet verdiende, 
 dat U mij vergeeft. 

 3 Dank U voor alle bloemengeuren 
 dank U voor ieder klein geluk. 
 Dank U voor alle held’re kleuren, 
 dank U voor muziek. 

 4 Dank U voor hen die mij omringen, 
 dank U voor wat mij toebehoort. 
 Dank U voor alle kleine dingen, 
 ieder vriend’lijk woord. 

 5 Dank U, dat U hebt willen spreken, 
 dank U, Gij hoort een ieders taal. 
 Dank U, dat Gij uw Woord wilt geven 
 aan ons allemaal. 

 6 Dank U , uw liefde kent geen grenzen, 
 dank U, dat ik dit zeggen kan. 
 Dank U, o God, ik wil U danken, 
 dat ik danken kan. 

  Preek 



Opwekking 751  

Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan dat kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 

 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 

Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: Het is volbracht! 
 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 

Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 
 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

 

  Gebeden 

  Inzameling van gaven 

Opwekking 818 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij. 

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij. 



 Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag. 

 Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw. 

Ja, U maakt ons anders en nieuw. 

U maakt ons anders en nieuw op die dag. 

 Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied; 

en klinkt het overwinningslied. 

Zegen 


