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Welkom

Opwekking 662

Votum & groet

Gebed

U bent heilig, heilig Heer;

heel de schepping buigt zich voor U.
Halleluja, halleluja, glorie in de hoge.
En ik zing, ja, ik zing

een loflied voor U, zolang ik leef.

God regeert, Hij regeert;

heilig is de Heer der heren.

God regeert, Hij regeert in eewwigheid.
U bent heilig, heilig Heer;

heel de schepping buigt zich voor U.
Halleluja, halleluja, glorie in de hoge.

God regeert, Hij regeert;

heilig is de Heer der heren.

God regeert, Hij regeert in eenwigheid.
En ik zing, ja, ik zing

een loflied voor U, zolang ik leef.

God regeert, Hij regeert; )

heilig is de Heer der heren. ) 2x
God regeert, Hij regeert in eewwigheid.
In eenwigheid. (4x)

Ik verlang naar U,

ik verlang naar U Heer, naar U Heer.



Opwekking 13 1 Jezus, Hij is Koning, (2x)
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:

Jezus, Hij is Koning!

2 Jezus heeft ons vrijgekocht, (2x)
vrijgekocht door t dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:

Jezus heeft ons vrijgekocht.

3 Wij zullen overwinnen, (2x)
wij zullen overwinnaars zijn.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:

Wij zullen overwinnaars zijn.

4 Jezus, Hij zal komen, (2x)
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:

Jezus, Hij zal komen.

Leefregel

Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijds u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen

het leven weer gecft.



1 Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,

Jezus, die blinden genas, verrees.

2 Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,

Jezus, de bron voor altijd, verrees.

3  Wees dan het licht der wereld,
stralend herkenbaar van ver,
zodat men God zal eren,

blinkende morgenster, looft Hem.

Schriftlezing: Psalm 96

'Zing voor de HEER een nieuw lied,

zing voor de HEER, heel de aarde.

2Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
’Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,

aan alle naties zijn wonderdaden.

4Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.

*De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
°Glans en glorie gaan voor hem uit,

macht en luister vullen zijn heiligdom.

"Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
Serken de HEER, de majesteit van zijn naam,

draag geschenken zijn voorhoven binnen.



Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
1Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning,.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.

Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

"Taat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,

de zee bruisen en alles wat daar leeft.

"Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,

laten alle bomen jubelen

Byvoor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,

de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

Kindermoment

Op Toonhoogte 565

1 God is zo goed voor jou en voor mij.
pieker dus niet, wees dankbaar en blij.

God heeft je lief en daarom zegt Hij:

Ben je soms moe, kom dan maar bij mij.

2 Ben je alleen en heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vlij!
Zing, zing, zingen maakt blij,

zingen van Jezus, vrolijk en vrij!

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vlij!
Zing, zing, zingen maakt blij,

zingen van Jezus, vrolijk en vrij!

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vlij!
Zing, zing, zingen maakt blij,

zingen van Jezus, vrolijk en vrij!



3 Zing maar in huis, op school en op straat

en je zult zien hoe goed alles gaat.

Wees maar niet bang, want Jezus belooft:

Ik ben bij jou als jij maar gelooft.

Preek: Onze God regeert
Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.

Zijn goedheid verkwike mijn ziel.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn
beker vol;

een feestmaal staat voor mij klaar.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf

vertroosten mij steeds opnieuw.

Gebeden

Inzameling van gaven

Zing, zing, zingen maakt blij,
gingen van Jezus, vrolijk en vlij!
Zing, zing, zingen maakt blij,

zingen van Jezus, vrolijk en vrij!

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;

genade leidt mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want ww trouw en goedpeid volgen mij;

genade leids mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Want ww trouw en goedpeid volgen mij;
genade leids mij naar huis.

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Genade leidt mij naar huis.



Opwekking 710

Zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen,

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met ww Geest Heer.

Jezus kom tot mij als de Bron van leven
die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God, zegen ons tot in ecuwigheid!

Vader maak ons rot een zegen
hier in de woestijn

wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij

van ww liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



