
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EERSTE KERSTDAG  

25 december 2023 

10:00 uur 

Livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087 

Voorganger: ds. Werner Gugler 

Ouderling: Gerda van den Bos 

Diaken: Dikkie Verburg 

Muziek: Benaya, Bobby, Gitta, Joshua, Mirjam, Teuny, Theunis 

 

about:blank


  Welkom – Mededelingen 

  Lantarentjeslied: This little light of mine  -  Kaarsen aansteken  

Kerstnacht boven Bethlehem 1 In de kerstnacht boven Bethlehem, 

 sprak een engel uit de hemel. 

 En hij maakte daar goed nieuws bekend: 

 God is hier, zijn naam is Jezus! 

 En opeens was daar een eng’lenmacht. 

 Een hemels leger prees de schepper. 

 Ere zij God, hoog in de hemel. 

 Vrede hier op aarde. 

 Laat ons zingen door de eeuwen, 

 engelen en mensen samen. 

 2 Laat de vreugde van de engelen 

 ons vandaag opnieuw omgeven. 

 Laat de echo van hun lofgezang 

 blijven klinken in ons leven. 

 Dat het hemels lied van toen die nacht 

 overal nog is te horen! 

 Ere zij God, hoog in de hemel. 

 Vrede hier op aarde. 

 Laat ons zingen door de eeuwen, 

 engelen en mensen samen. 

 3 Is er iets of iemand ooit te klein 

 voor de God, die zelf een kind werd? 

 Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 

 God werd mens tussen de mensen. 

 Wat een wonder dat God met ons is! 

 Liefde kent bij hem geen grenzen. 

 Ere zij God, hoog in de hemel. 

 Vrede hier op aarde. 

 Laat ons zingen door de eeuwen, 

 engelen en mensen samen. 

 

https://youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ


  Vrolijk kerstfeest, iedereen  

1 Won-der-ba-re Raadsman (Wonderbare Raadsman). 

 Ster-ke God (Sterke God). 

 Eeu-wi-ge Va-der (Eeuwige Vader). 

 Vre-de-vorst (Vredevorst). 

 Een Kind is ons gebo-ren. Een Zoon is ons ge-ge-ven. 

 En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

 Vrolijk kerstfeest iedereen! 

2 Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld). 

 heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht). 

 Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken). 

 Licht in de nacht (Licht in de nacht). 

 Een Kind is ons gebo-ren. Een Zoon is ons ge-ge-ven. 

 En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

 Vrolijk kerstfeest iedereen! 

3 Vre-de voor de we-reld (Vrede voor de wereld). 

 heeft Hij ge-bracht (heeft Hij gebracht). 

 Vrij-heid voor de vol-ken (Vrijheid voor de volken). 

 Licht in de nacht (Licht in de nacht). 

 Een Kind is ons gebo-ren. Een Zoon is ons ge-ge-ven. 

 En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

 Vrolijk kerstfeest iedereen! 

 Een Kind is ons gebo-ren. Een Zoon is ons ge-ge-ven. 

 En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 

 Vrolijk kerstfeest iedereen! (3×) 

 

 

 

  

 

 



 Votum en groet  

  Gebed 

  Introductie  

 

Wij zijn op weg naar Bethlehem 

Wij zijn op weg  

naar Bethlehem 

Wij volgen de ster  

die leidt ons naar Hem 

Met mirre en wierook  

en geschenken van goud 

zijn onze zadeltassen 

tot de rand toe volgestouwd.  

Wij zijn op weg  
Naar Bethlehem 

Wij volgen de ster 

Die leidt ons naar Hem 

Waar moeten wij heengaan 

Linksaf of rechtdoor 

Kijk in het verre oosten 

Gaat de ster ons voor 

 Een kind is geboren (halleluja, halleluja) 

in Bethlehem (halleluja, halleluja). 

Hij wordt de nieuwe Koning! 

Alle eer aan Hem! 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja) 

in Bethlehem (halleluja, halleluja). 

Hij wordt de nieuwe Koning! 

Alle eer aan Hem! 

Waar moeten wij heengaan, 

linksaf of rechtdoor? 

Kijk in het verre oosten, 

gaat de ster ons voor. 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja) 

in Bethlehem (halleluja, halleluja). 

Hij wordt de nieuwe Koning! 

Alle eer aan Hem! 

 Een kind is geboren (halleluja, halleluja) 

in Bethlehem (halleluja, halleluja). 

Hij wordt de nieuwe Koning! 

Alle eer aan Hem! 

 

 



Schriftlezing: Mat. 2:1-12 (BGT) 

Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat 

moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen 

Ze vroegen aan  in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land.

de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden 

geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En 

nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’ 

Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen 

Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar  in Jeruzalem schrokken.

komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de messias geboren worden?’ 

Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige 

 boeken. Daar staat:   
 

«Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de 

belangrijkste steden van het land. Want uit 

Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen 

voor het volk van God, zoals een herder voor zijn 

schapen zorgt.»’ 

 

Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde 

Daarna zei hij:  precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden.

‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem 

gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar 

hem toe gaan om hem te eren.’ 

Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was 

daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, 

waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis 

De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het  waar het kind was.

kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven 

hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en 

’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God  mirre.

tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs 

een andere weg terug naar hun land. 

 



  Groep 1 t/m 3 gaat na het kinderlied naar de KND 

Opwekking 533 

Eén klein kind in een wereld vol duisternis. 

één Verlosser. zo lang al verwacht. 

Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 

vredeskind in de nacht. 

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, 

enig Heerser met hemelse macht. 

enig heerser die zelf zich vernederd heeft, 

Koningskind in de nacht. 

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 

zie Hem stralen in het hooi. 

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 

zie dit kindje, rustig en mooi, 

Eén klein licht dat de wereld verlichten moet. 

Eén klein licht dat het duister ontkracht. 

Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, 

stralend Licht in de nacht. 

Zie de herders Hem hulde bewijzen, 

zie de wijzen buigen zich neer. 

Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 

zie dit kindje, klein en teer. 

Eén klein kind in een wereld vol duisternis, 

één Verlosser, zo lang al verwacht. 

Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 

reddend Licht in de nacht. 

 

  Preek  

  



Opw. 539 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  

Kom, zoals je bent en geef je hart.  

Eens zal elke tong U belijden als Heer,  

buigt zich elke knie voor U neer.  

Toch heeft U het beste aan hem beloofd  

die nu in U gelooft:  

 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  

Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  

Kom, zoals je bent en geef je hart - Kom.  

Eens zal elke tong U belijden als Heer,  

buigt zich elke knie voor U neer.  

Toch heeft U het beste aan hem beloofd  

die nu in U gelooft:  

 

  Gebeden  

  Kinderen terug van de KND 

Opw. voor kids 123  

Goed nieuws, goed nieuws. 

Iedereen moet het horen. 

Goed nieuws, goed nieuws, 

Jezus is geboren. Jezus is geboren. 

Hij wil je heel graag helpen  

in alles wat je doet. 

En gaat het soms wat moeilijk, 

Hij geeft je nieuwe moed. 

Hij is de allerbeste,   

geen ander is als Hij. 

De machtigste en sterkste, 

Hij is het allebei.  Refrein 

En Hij is ook een Vader,   

die heel veel van je houdt. 

Hij draagt je in zijn armen 

als jij op Hem vertrouwt. 

Hij geeft je echte vrede   

en wie in Hem gelooft 

die krijgt het eeuwig leven 

want dat heeft Hij beloofd. Refrein 

Hij is ook altijd bij je   

en altijd om je heen. 

En waar je ook naar toe gaat, 

Hij laat je nooit alleen. Refrein 



Slotlied Gezang 134 1 Eer zij God in onze dagen, 

 eer zij God in deze tijd. 

 Mensen van het welbehagen, 

 roept op aarde vrede uit. 

 Gloria in excelsis Deo, 

 gloria in excelsis Deo. 

2 Eer zij God die onze Vader 

 en die onze Koning is. 

 Eer zij God die op de aarde 

 naar ons toe gekomen is. 

 Gloria in excelsis Deo, 

 gloria in excelsis Deo. 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 

 alle schuld tot elke prijs, 

 geef in onze levensdagen 

 peis en vreê, kyrieleis. 

 Gloria in excelsis Deo, 

 gloria in excelsis Deo. 

  

 Zegen 

  Inzameling van gaven bij de uitgang 

 

OTH 78 Ere zij God, ere zij God 

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

bij de mensen van zijn welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde (4×) bij de mensen,  

bij de mensen van zijn behagen, bij de mensen, 

van zijn behagen, zijn welbehagen. 

 Ere zij God, ere zij God, 

in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

bij de mensen van zijn welbehagen. 

Amen, amen. 

 


