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  Welkom 

Opwekking 826  

God keek genadig naar mij om: 

Hij greep mij vast voor ik verdronk 

en zette mij weer op vaste grond. 

De Heer is mijn Bevrijder. 

Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt: 

God helpt mij over elke muur. 

Ik zie al licht aan de horizon. 

De Heer is mijn Bevrijder. 

 Is er iemand als onze God, 

die ons liefheeft en ons verlost? 

Hij heeft betaald voor ons allemaal! 

De Heer is mijn Bevrijder. 

Op Hem alleen rust mijn geloof; 

Hij brengt tot bloei wat Hij belooft. 

De winter wijkt en de lente komt. 

De Heer is mijn Bevrijder. 

Ook als het wachten moeilijk is, 

ook als ik treur om wie ik mis: 

zijn liefde draagt mij door alles heen. 

De Heer is mijn Bevrijder. 

 Is er iemand als onze God, 

die ons liefheeft en ons verlost? 

Hij heeft betaald voor ons allemaal! 

De Heer is mijn Bevrijder. 

Hij draagt mij tot mijn laatste dag, 

laat mij niet achter in het graf: 

Hij wekt mij op en roept mij naar huis. 

De Heer is mijn Bevrijder. 

Is er iemand als onze God, 

die ons liefheeft en ons verlost? 

Hij heeft betaald voor ons allemaal! 

De Heer is mijn Bevrijder. 

 Alle eer aan God de Vader! 

Alle eer aan God de Zoon! 

Alle eer aan God de Trooster! 

De Heer is mijn Bevrijder! (x2) 

De Heer is mijn Bevrijder x3 

 

Votum groet 

 

 Gebed 



Opw. 464 1 Wees stil voor het aangezicht van God, 

 want heilig is de Heer. 

 Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

 en kniel nu voor Hem neer; 

 die zelf geen zonde kent 

 en ons genade schenkt. 

 Wees stil voor het aangezicht van God, 

 want heilig is de Heer. 

 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 

 omgeeft ons in dit uur. 

 Wij staan nu op heilige grond, 

 waar Hij verschijnt met vuur; 

 een eeuwigdurend licht 

 straalt van zijn aangezicht. 

 Wees stil, want de heerlijkheid van God 

 omgeeft ons in dit uur. 

 3 Wees stil, want de kracht van onze God 

 daalt neer op dit moment. 

 De kracht van de God die vergeeft 

 en ons genezing brengt; 

 niets is onmogelijk 

 voor wie gelooft in Hem. 

 Wees stil, want de kracht van onze God 

 daalt neer op dit moment. 

Leefregel Romeinen 8 

31Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal Hij, die zijn eigen Zoon 

niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 

met Hem niet alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 

zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven 

is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor 

ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of 

vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?  

 



Opwekking 263  

1 Er is een Verlosser, 

 Jezus, Zoon van God. 

 Kostbaar Lam van God, Messias, 

 heilig God is Hij. 

 

2 Jezus, mijn Verlosser, 

 niemand is aan U gelijk. 

 Kostbaar Lam van God, Messias, 

 maakt van zonden vrij. 

Dank U, o mijn Vader. 

U gaf uw eigen Zoon, 

uw Geest als hulp voor ons – totdat 

het werk op aarde is gedaan. 

3 Ja, de dag zal komen 

 dat ik Jezus zie. 

 Dan zal ik mijn Koning dienen  

 voor eeuwig en eeuwig. 

Dank U, o mijn Vader. 

U gaf uw eigen Zoon, 

uw Geest als hulp voor ons – totdat 

het werk op aarde is gedaan. 

 

 

Schriftlezing: Romeinen 8: 14-26 

14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen 

van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als 

slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods 

kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, 

Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods 

kinderen zijn. 17En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn 

erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij 

erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te 

kunnen delen in Gods luister. 

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen 

verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden 

geopenbaard. 1 9 D e  s c h e p p i n g  z i e t  e r  r e i k h a l z e n d  

n a a r  u i t  d a t  o p e n b a a r  w o r d t  w i e  G o d s  k i n d e r e n  

z i j n . 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit 

eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. 

Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal 



worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en z a l  

d e l e n  i n  d e  v r i j h e i d  e n  l u i s t e r  d i e  G o d s  k i n d e r e n  

g e s c h o n k e n  w o r d t . 22Wij weten dat de hele schepping nog 

altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook 

wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 

zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we 

kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 
24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien 

waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er 

nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet 

zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26De 

Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we 

in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit 

voor ons met woordloze zuchten. 

 

  Kindermoment 

Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig (OTH 498) 
 1 ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

 ’k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 

 In m’n handel, in m’n wandel, 

 in m’n slapen en ontwaken, 

 ’k heb Hem nodig, dag aan dag. 

 

 2 ’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 

 ’k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 

 In m’n handel, in m’n wandel, 

 in m’n slapen en ontwaken, 

 ’k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

  Preek 

  



Opw. 585  

Er is een dag  

waar al wat leeft allang op wacht,  

een dag van blijdschap,  

als heel de schepping wordt bevrijd.  

En op die dag,  

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  

die rein en stralend  

opgaat in zijn heerlijkheid. 

 

Er klinkt geschal,  

wanneer de graven opengaan  

en doden opstaan,  

voor eeuwig levend door zijn kracht.  

Hun aardse tent  

wordt nu bekleed met heerlijkheid,  

de dood verzwolgen,  

overwonnen voor altijd. 

Spoedig zullen wij Hem zien  

en voor altijd op Hem lijken  

en Jezus kennen  

zoals Hij is, amen!  

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  

want wij zullen met Hem leven  

in zijn nabijheid, voor altijd.  

Amen, amen! 

Dus kijk omhoog  

en zie wat nog verborgen is,  

maar wat beloofd is,  

dat blijft in alle eeuwigheid.  

En als je lijdt,  

weet dat het maar voor even is.  

Als Jezus terugkomt,  

deel je in zijn heerlijkheid. 

Spoedig zullen wij Hem zien  

en voor altijd op Hem lijken  

en Jezus kennen  

zoals Hij is, amen!  

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  

want wij zullen met Hem leven  

in zijn nabijheid, voor altijd.  

Amen, amen! 

 

  



Herdenking overleden gemeenteleden 
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  Kaarsen aansteken & gedenksteen 

Opw. 665 Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt  

en de doden zullen opstaan. 

Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk  

en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon. 

 Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,  

waar geen pijn en geen verdriet is. 

Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad,  

dat de vader onze tranen wist. 

 Tot aan die dag - wil ik weten wie U bent, 

wil ik leven dicht bij U  

en mij geven in aanbidding.  

Tot aan die dag - wil ik horen wat U zegt  

en uw woorden tot mij nemen, 

als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag! 

 Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,  

waar geen pijn en geen verdriet is. 

Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad,  

dat de vader onze tranen wist. → refrein 

 Ik verlang zo naar die dag  

dat ik neerkniel aan uw voeten  

en ik u mag herkennen aan uw stem. 

als we samen hand in hand  

het hemels paradijs betreden,  

zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. → refrein 



  Dankgebed -  Inzameling van gaven 

Opwekking 818 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij. 

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij. 

 Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 

 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag. 

 Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw. 

Ja, U maakt ons anders en nieuw. 

U maakt ons anders en nieuw op die dag. 

 Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied; 

en klinkt het overwinningslied. 

Zegen 


