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  Welkom 

Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

tienduizend redenen tot dankbaarheid.  

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

  Votum Groet 

  



  Inleiding  

Opw. 159 1 Here der heren, Koning der koningen, 

 U wil ik eren, U wil ik lofzingen, 

 Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting, 

 mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil. 

 Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,  

 eer aan de Geest. U heb ik lief. 

 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

 2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 

 Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 

 Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 

 U alleen, U heb ik lief. 

 Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,  

 eer aan de Geest. U heb ik lief. 

 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

    Gebed 

  Opwekking 25 

 



 

 
 Laat ons met elkander, 

laat ons met elkander, 
zingen, prijzen, loven de Heer. 
Laat ons dat tezamen doen, 
zingen, prijzen, loven de Heer. (5×) 

 

  Presentatie RS  

Opwekking 167 1 Samen in de naam van Jezus 

 heffen wij een loflied aan, 

 want de Geest spreekt alle talen 

 en doet ons elkaar verstaan. 

 Samen bidden, samen zoeken 

 naar het plan van onze Heer. 

 Samen zingen en getuigen, 

 samen leven tot zijn eer. 

 

2 Heel de wereld moet het weten 

 dat God niet veranderd is. 

 En zijn liefde als een lichtstraal 

 doordringt in de duisternis. 

 ’t Werk van God is niet te keren 

 omdat Hij er over waakt, 

 en de Geest doorbreekt de grenzen 

 die door mensen zijn gemaakt. 

3 Prijst de Heer, de weg is open 

 naar de Vader, naar elkaar. 

 Jezus Christus, Triomfator, 

 mijn Verlosser, Middelaar. 

 Vader, met geheven handen 

 breng ik U mijn dank en eer. 

 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

 Jezus Christus is de Heer! 

 



  Leefregel 

Op Toonhoogte 190  

 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

 Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

 Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 

 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

 Ik zal niet meer vrezen want U bent bij mij. 

 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 2 ’k Geloof in U, Heer Jezus,  geboren uit de maagd, 

 eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 

 U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 

 één met God de Vader en verenigt met uw volk; 

 tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 

 dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 

 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

 En niets in dit leven zal ons scheiden Heer; 

 zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 

 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

 en in uw vergeving leef ik nu. 

 4 Vader van het leven, ik geloof in U. 

 Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

 Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. 

 U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 

 en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 

 om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

  



Schriftlezing: Handelingen 13: 1-12 

1Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie 

Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een 

jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. 2Op een dag, toen ze aan het 

vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 

tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun 

heb toebedeeld.’ 3Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de 

handen op en lieten hen vertrekken. 

4Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen 

eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus, 5waar ze aankwamen in 

Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. 

Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. 6Ze reisden het hele 

eiland rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiër aantroffen, 

een valse profeet die Barjesus heette 7en tot het gevolg behoorde van Sergius 

Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en 

Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God. 
8Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd – want Elymas betekent 

‘magiër’ –, stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het 

geloof af te houden. 9Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) 

hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest 10zei hij: ‘U bent een bedrieger, 

een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm 

van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in 

kronkelpaden? 11Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en 

voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem 

heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze 

hem wilden leiden. 12Toen de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, 

diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. 

 

  Kinderverhaal over leiding. 

  



  Preek 

Opw. 27 

 

1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

 door dit leven aan uw hand. 

 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

 wees mijn gids in ’t barre land. 

 Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 

 vul mij met uw Geest steeds meer. (2×) 

 

 2 Laat mij zijn een godsgetuige, 

 sprekend van U meer en meer. 

 Leid mij steeds door uwe liefde,  

 groeiend naar uw beeld, o Heer. 

 Brood des levens, brood des hemels, 

 voed mij dat ik groei naar U. (2×) 

 

 3 Laat mij door uw levend water 

 vloeien als een klare stroom. 

 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

 dat uw Geest over allen koom’. 

 Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

 kom Heer Jezus in uw kracht. (2×) 

 

  Gebeden 

  Collectes 

  



NLB 905 1 Wie zich door God alleen laat leiden  

 enkel van Hem zijn heil verwacht,  

 weet hem nabij, ook in de tijden  

 die dreigend zwart zijn als de nacht.  

 Want wie op God alleen vertrouwt  

 heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 2 Laat dan in stilte ook uw kracht zijn  

 en leef uw leven opgewekt.  

 Laat Gods genade u genoeg zijn,  

 die voor u uit zijn sporen trekt.  

 Hij is het zelf die ons voorziet;  

 wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 3 Zing maar en bid, en ga Gods wegen;  

 doe wat uw hand vindt om te doen.  

 Weet dat de hemel zelf u zegent,  

 u brengt naar weiden fris en groen.  

 Wie zich op God alleen verlaat,  

 weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Zegen 

 


